
Ontmoetingen…



Welkom bĳ Crosspoint Meetings! 
 

De naam zegt het al, doordat we God hebben ontmoet zĳn wĳ gedreven 

om ontmoetingen te creëren met de levende God! We geloven dat via 

de activiteiten die we organiseren mensen ontmoetingen hebben die 

kruispunten zullen zĳn in mensenlevens. Ontmoetingen die heenwĳzen 

naar Jezus, naar God de Vader en het werk van de Heilige Geest. 

 

 

De missie van Crosspoint Meetings 
 

We geloven dat we mensen mogen helpen om de levende God te ont-

moeten. We helpen vervolgens mensen die al geloven of tot geloof zĳn 

gekomen om op te groeien tot een volwassen gelovige ofwel een vol-

wassen discipel van Jezus. Daarbĳ zĳn we gericht op het uitvoeren van 

wat Hĳ ons heeft geleerd, dat is ook de opdracht die Jezus zelf aan ons 

geeft. Vanuit de openbaring wie God voor ons is en wat Hĳ door Jezus 

deed voor ons is er niets mooiers dan hiervan te getuigen, hiervan te 

delen en ook andere mensen te brengen bĳ Hem die het eeuwige leven 

heeft en geeft. We zĳn dankbaar dat er steeds meer mensen aanhaken 

die door te horen en te doen, delen, maar zelf ook leren en groeien. Wĳ 

zĳn een bediening die het lichaam van Christus wil dienen. Of dit nu gaat 

om individuen of hele kerken, we zĳn er om toe te rusten tot het werk van 

dienstbetoon, zodat zoveel mogelĳk mensen het goede nieuws kunnen 

horen en ontvangen. We zien uit naar wat komen gaat, de belofte van 

God is groot en er zĳn er nog velen die het evangelie moeten horen. 

Daarin hebben we elkaar en vooral ook de kracht van de Heilige Geest 

keihard nodig. Bouw je met ons mee op de rots? 

 

 

Een ontmoeting met God 
 

Graag vertel ik u een persoonlĳke ervaring waarin ik een ontmoeting had 

met God. Het heeft mĳ erg geraakt. God spreekt op allerlei manieren al-

lereerst door de Bĳbel maar ook door bĳvoorbeeld dromen en visioenen. 

In de beginfase van Crosspoint Meetings stond ik in geloof dat er iets zou  

ontstaan. God had inmiddels de keet en verschillende teamleden op mĳn 

pad gebracht maar verder was er nog niets.  

Vol goede moed begon ik met het opknappen van de bouwkeet,  

Welkom



Straatmeetings 
 
De bediening is begonnen vanuit een verlangen om het evangelie 

te delen. Na verloop van tĳd kregen we een prachtige keet en deze 

hebben we omgebouwd tot een mobiele ontmoetingsplaats.  

Hiermee trekken we maandelĳks door de regio om via relatie het 

goede nieuws te delen. Deze plek is tegelĳk bedoeld om als  

gelovige te groeien in het delen van Jezus, hieraan is ook een  

training gekoppeld die we de Share Your Faith Meeting hebben  

genoemd. Daarover meer onder het kopje trainingen. Tĳdens onze 

straatmeetings zien we mensen die tot geloof komen en we zien 

dat we veel mogen zaaien in mensenlevens. Vanaf onze eerste actie 

maken we ook met regelmaat wonderen mee waarmee God  

Zĳn woord bevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Grow Meeting 
 
Tĳdens onze straatmeetings delen we visitekaartjes uit. Bezoekers kun-

nen ons zodoende online terugvinden en kunnen, als ze hier behoefte 

aan hebben, aansluiten bĳ de online Grow Meeting. In deze meeting is 

er alle ruimte voor vragen, gebed en het juiste vervolg. Als er behoefte 

is aan een vervolg bekĳken we samen met de deelnemers wat passend 

is. Dit zou een training kunnen zĳn, maar het is ook goed mogelĳk dat 

iemand een kerkelĳke gemeente of juist een Alphacursus nodig heeft. 

Hierin begeleiden we via ons netwerk graag naar de plek die nodig is.  

 

 

er was best wat werk te doen. Op een middag ging ik samen met een lid 

van ons team naar een woonwinkel om een nieuwe vloer voor de keet uit te 

zoeken. In de winkel ervoer ik dat de Heilige Geest me wees op een gouden 

spiegel in de vorm van een kerkraam. Het vreemde was dat Hĳ zei dat ik het 

moest kopen om op te hangen in de keet. Om eerlĳk te zĳn vond ik het best 

een vreemde opdracht, maar de aandrang was zo sterk dat ik mĳn indruk 

deelde en dat we de spiegel hebben gekocht en opgehangen in de keet. 

Na verloop van tĳd kreeg ik een overweldigend visioen. Ik zag dat ik de keet 

binnenstapte en Jezus zag zitten. (Ik herinner me nog goed dat ik zelfs tĳ-

dens het visioen mezelf afvroeg of ik dit wel mocht zien, maar ik zag het 

toch echt.) Het was alsof Jezus me zonder woorden uitnodigde om in de 

spiegel te kĳken. En dat deed ik dus. Ik verwachtte dat ik mezelf zou zien, 

maar ik zag iets anders of beter gezegd Iemand anders; ik zag Jezus!  

Elke keer als ik deze ervaring opschrĳf of vertel raakt het me weer dat God 

door Jezus naar mĳ kĳkt! Hĳ ziet jou en mĳ in Zĳn Zoon als Zĳn kinderen,  

zo bĳzonder. Toch vroeg ik mezelf nog steeds af of ik dit wel mocht zien.  

Toen las ik in de Bĳbel de volgende tekst: 
 

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als 

in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar  

hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door  

de Geest van de Heere bewerkt wordt.    

2 Korinthe 3:18 

 

Het zei me dat wat ik gezien had echt is en dat ik het dus ook mocht zien. 

Het was een visioen van God. Hĳ ziet ons al als Zĳn kinderen en tegelĳk  

nodigt Hĳ ons uit om door de werking van de Heilige Geest te worden  

veranderd naar het beeld van Zĳn Zoon Jezus. 

Pas jaren later besefte ik dat in het logo van Crosspoint Meetings ditzelfde 

beeld treffend en profetisch is gevangen. Het is letterlĳk de spiegel uit de 

bovenstaande ervaring met daarin het beeld van een duif die symbool staat 

voor de Heilige Geest die ons verandert naar het beeld van Jezus. Het logo 

is gemaakt op basis van ook een Bĳbeltekst die me zeer aan het hart gaat: 
 

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen 

zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en 

Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 

Handelingen 1:8 

 

Dit is het hart van God de Vader, Hĳ wil redden, genezen en bevrĳden.  Hĳ 

wil heel graag dat we opstaan als zonen en dochters en het evangelie van 

redding verkondigen. Het is Zĳn verlangen dat we mensen helpen om op te 

groeien tot volwassen gelovigen die discipelen maken in de kracht van de 

Heilige Geest! Ben jĳ ook beschikbaar? 

 

 

 

Met broederlĳke groet,  

Menno Flach 

 



trainingen zorgen we voor een veilige sfeer en is er ruimte om gebed 

te ontvangen. Binnen Crosspoint Meetings functioneert ons Ministry-

team. Dit team is getraind in het verstaan van Gods stem en het bidden 

voor de deelnemers. We zien hier doorheen dat er wonderen en teke-

nen gebeuren die het woord van God bevestigen. Per training is er een 

cursusboek ontwikkeld waarin ook ruimte is opgenomen voor persoon-

lĳke aantekeningen tĳdens de trainingen. 

Tĳdens al onze trainingen is er ruimte voor ontmoeting, aanbidding, 

onderwĳs en gebed. 

 

 

 

 
Discovery Experience 
 
In negen avonden en een straatmeeting leer je meer over wie je 

bent als kind van God. Je leert te leven vanuit je identiteit in 

Christus. De avonden bestaan uit aanbidding, onderwĳs en 

praktĳk. Jezus leert ons dat we niet alleen hoorders maar ook 

doeners van het woord moeten zĳn. De praktĳk koppelen we 

dan ook graag aan de theorie. Het verschil wordt altĳd gemaakt 

door God zelf. We merken dat Hĳ door ons heen werkt en dat 

mensen veranderd de deur weer uitgaan aan het einde van de 

serie.  

 

De inhoud van de avonden 
Les 1   Wie je bent in Christus (identiteit)  

Les 2   De kracht van bekering (vanuit het Vaderhart van God) 

Les 3   De doop in de Heilige Geest 

Les 4   Gods stem verstaan 

Les 5   De gaven van de Heilige Geest 

Les 6   Genezing & bevrĳding 

Les 7   Roeping & bestemming 

Les 8    Discipline, zelfbeheersing en betrouwbaarheid. 

Les 9   Share Your Faith + Straatmeeting 

 

 

Getuigenis 

 

"De Crosspoint Meetings zijn voor mij 

erg waardevol geweest. Door het on-

derwijs dat we kregen heb ik steeds 

meer mogen leren wie ik ben als doch-

ter van de Allerhoogste en wat mijn 

identiteit is in Christus. Ik kreeg daar-

door ook de openbaring dat ik op som-

mige gebieden in mijn leven, nog niet 

in vrijheid leefde. Ik was erg onzeker. Ik 

ervaarde bij Crosspoint Meetings een 

veilige, ongedwongen sfeer waarbij ik 

daarmee aan de slag kon. Ik heb erva-

ren dat de kracht van God mij heeft be-

vrijd van de verkeerde gedachten over 

mijzelf en ik heb een stuk genezing ont-

vangen. Ik merk in mijn dagelijks leven 

dat ik steeds meer vrijheid ervaar om 

mij uit te spreken over wie God voor mij 

is en zijn liefde uit te delen. Ik sta 

steeds weer versteld van hoe goed God 

is en dat Hij nóg meer geeft dan ik ooit 

had kunnen denken. Door de ontmoe-

tingen bij Crosspoint is mijn relatie met 

God versterkt, aan Hem alle eer!"

Fire Meetings 
 
Onze Fire Meetings zĳn eenmalige laagdrempelige avonden met per 

keer een ander thema. Via de straatmeetings, de online Grow Meeting 

en via ons netwerk kunnen bezoekers terechtkomen bĳ één van onze 

Fire Meetings. Tĳdens deze avonden staat ‘ontmoeten van God’ cen-

traal. We merken dat Gods Geest mensen aanraakt en dat er vrucht is 

op de invulling van deze avonden. Dat mensen het verlangen krĳgen 

om te groeien in hun geloof en bĳvoorbeeld één van de trainingen van 

Crosspoint willen volgen. Er is ruimte voor ontmoeting, gebed, aanbid-

ding en onderwĳs. 

 

 

 

Trainingen 
 
Binnen Crosspoint zĳn er verschillende trainingen ontwikkeld. Hier-

onder tref je een overzicht aan van onze trainingen. Via de website is 

hier nog uitgebreidere informatie over bebeschikbaar. Daarnaast is het 

mogelĳk om per training een digitale brochure aan te vragen en kun je 

uiteraard altĳd even contact met ons opnemen als er interesse is. De 

trainingen worden op dit moment aangeboden in Streefkerk. In overleg 

is het echter ook mogelĳk dat er trainingen op locatie gegeven worden 

voor bĳvoorbeeld kerken, jeugdgroepen of Bĳbelscholen. Tĳdens onze 



Freedom Experience 
 
In deze training leer je meer over de geestelĳke wereld.  

Wat is de positie van God? Wat is de positie van satan en zĳn 

demonen? Wat is de rol van Gods heilige engelen en  

hoe hebben wĳ ons als mensen te verhouden tot deze  

bovennatuurlĳke werkelĳkheid?  

 

In vier avonden behandelen we de volgende onderwerpen 

Les 1   De geestelĳke wereld 

Les 2   Doe je wapens aan 

Les 3   Zegen & vloek 

Les 4   Leven in vrĳheid 

 

 

 

 Getuigenis  
 

“De Crosspoint avonden hebben 

voor mij veel betekend. Ik wist niks 

van Crosspoint totdat ik tijdens hun 

evangelisatieactie werd aangespro-

ken. Het gesprek dat ik toen had 

raakte mij omdat het mij had getrig-

gerd over dingen in mijn persoonlijk 

leven. Zo kwam ik bij Crosspoint. Ik 

merkte door de avonden heen een 

open, vredige maar ook heilige 

sfeer tijdens de aanbidding en stu-

dies. Ik heb geleerd om bemoe-

digingen te ontvangen. Ook heb ik 

geleerd om het diepste van mijn 

hart te delen en hier ook echt een 

stukje herstel voor mogen ontvan-

gen. Hoe spannend het soms ook is 

om persoonlijke dingen te vertellen, 

aan het team van Crosspoint heb je 

hele warme mensen. Mensen die 

Gods wil vanuit liefde nastreven. 

Jezus vertelt ons in Mattheüs 7 over 

de boom die goede vruchten voor-

brengt. Ik heb bij Crosspoint van die 

goede vruchten mogen proeven. Ik 

kan iedereen aanraden om deze cur-

sus te volgen. Of je nu veel weet of 

weinig, twijfelt of daadkrachtig 

bent, iedereen kan hierdoor worden 

opgebouwd in zijn of haar geloof.” 

Getuigenis  
 

"Een paar maanden voordat de Crosspoint 

Meetings begonnen, dacht ik erover om mee te 

doen. Ik had het al snel naast me neergelegd en 

was er niet meer mee bezig. Tot ik de dag van 

de eerste avond herinnerd werd door een vrien-

din. Toen bleek dat ik ondanks mijn onregelma-

tige werk vrijwel alle avonden aanwezig kon zijn, 

vond ik dat ik het een kans moest geven. Het 

was een beetje onwennig om er alleen heen te 

gaan, maar door alle vriendelijkheid voelde ik 

me snel op mijn gemak. Vanaf de eerste avon-

den wist ik dat ik op de goede plek zat. Al jaren 

zag ik God de Vader als streng en hoogver-

heven. Ik hoorde zo vaak zeggen: God is liefde. 

Ik wilde dat graag geloven, maar ik voelde het 

niet zo. Ik had het gevoel dat wat ik deed nooit 

genoeg was. Tijdens de avonden heb ik voor me 

laten bidden en hadden verschillende stafleden 

een woord voor mij. Elke keer ging het over hoe 

trots God de Vader op me is, dat ik bij Hem mag 

rusten. Ik voelde zoveel rust en tegelijk liefde en 

blijdschap. Vanaf toen wist ik dat het wel waar 

moest zijn en kon ik eindelijk geloven en ervaren 

dat Gods Liefde ook voor mij is. Daarna is dit zo 

gebleven en merk ik dat ik gegroeid ben in mijn 

geloof en relatie met God."

Fatherheart Experience 
 
In drie avonden gaan we op zoek naar het hart van God de 

Vader. Het Vaderhart van God is een levensveranderend 

thema. We zien vaak terug dat wĳ als mensen een bepaald 

beeld hebben van de Vader. Dit beeld is gevormd door wat 

we lezen, horen en misschien wel door onze aardse vader. 

Door op zoek te gaan naar wat God zelf zegt over zichzelf en 

die waarheid aan te nemen moeten we soms afscheid nemen 

van ons eigen beeld. Dit zorgt voor vrĳheid en verdieping in 

onze relatie met God. We gaan op reis naar het hart van God 

de Vader, deze reis gaat via Jezus die de weg is en de Heilige 

Geest die ons het hart van God wil openbaren.  

 

We behandelen de volgende onderwerpen 

Les 1   Het Vaderhart van God 

Les 2   Leven als een zoon (dochter) 

Les 3   Eeuwig Vaderschap 

 

 

 

 

 



Share Your Faith Meeting 
 
Deze training bestaat uit een toerustingsavond, waar een straat-

meeting aan gekoppeld is. We delen vanuit onze ervaring op 

straat, hoe je makkelĳk kunt getuigen over het geloof.  

We behandelen vanuit de Bĳbel waarom het belangrĳk is dat we 

getuigen en doen een aantal praktische oefeningen zodat de 

deelnemers toegerust en vol goede moed de straat op gaan  

tĳdens de straatmeeting. We hebben als gelovigen allemaal de 

opdracht gekregen om het evangelie niet voor onszelf te hou-

den en hier dus van te getuigen. Een evangelist is niet bedoeld 

om het werk voor ons op te knappen maar juist om ons te  

helpen zelf ook meer en meer te getuigen van de Levende God 

en de redding door Jezus.  

Tĳdens deze training creëren we een veilige setting, waar vra-

gen gesteld kunnen worden en we ook op een laagdrempelige 

manier met elkaar oefenen in het delen van het evangelie.  

 

 



Ontmoetingen…

Neem contact op 

Schrijf je in 

Meld je aan 

Verwijs door 

Help ons praktisch 

Kom, zie, groei 

Ondersteun ons 

Blijf bidden 

Doelstelling 
 
We stellen ons als doel om zoveel mogelĳk ontmoetingen te creëren 

met de levende God. Dit resulteert in meer dan duizend ontmoetingen 

per jaar op straat waarin voorbĳgangers het evangelie horen en ze een 

boek, een Bĳbel of een online ontmoeting voor de juiste vervolgstap 

kunnen ontvangen. We trainen via onze trainingen zoveel mogelĳk ge-

lovigen om vrucht te dragen en te groeien in persoonlĳk geloof, wat 

ook tot zegen is van onze naaste. Het is ons verlangen om deze invloed 

uit te breiden door ook kerken, geloofsgemeenschappen, jeugdgroe-

pen en Bĳbelscholen te bedienen met training en toerusting.  

 

 

Raak betrokken! 
 
Ben je enthousiast of nieuwsgiering geworden? Neem contact met ons 

op via het contactformulier op onze website of schrĳf je in voor de 

nieuwsbrief via dezelfde route. Ook ben je uiteraard van harte welkom 

om je aan te melden voor de meest actuele trainingen. Misschien zit er 

wel iets tussen dat goed zou kunnen zĳn voor jezelf of iemand uit je di-

recte omgeving, verwĳs gerust naar ons door. 

Met regelmaat zĳn we op zoek naar vrĳwilligers die helpen in de prak-

tische zaken rondom de trainingsavonden en events zoals de catering 

en de opbouw van de zaal of parkeerwachters tĳdens de events. Lĳkt 

het je leuk om te helpen en zelf ook te groeien en van dichtbĳ te zien 

wat God doet in onze regio, laat het weten zodat we kunnen kĳken of 

hier iets passends bĳ te vinden is.  

Het werk van Crosspoint Meetings groeit. Wil jĳ het mede mogelĳk 

maken dat we de missie die God heeft gegeven kunnen volbrengen? 

Onderteun ons eenmalig of maandelĳks via NL32 RABO 0318 5877 34. 

Scan de QR code of ga op onze website naar ‘geven'.                                                                     
 

We danken onze partners en vrĳwilligers en bidden dat het geven, 

delen en ontvangen ook voor jullie tot persoonlĳke zegen mag zĳn, 

waarvan je zelf weer opnieuw mag uitdelen!  
 

Gods zegen! 

 

 

www.crosspointmeetings.nl 
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